Reisgids

lbanue

TOP 5 TIPS
TIRANA




Introductie

Mijn naam is Bridgit, maar in Albanié noemt mijn familie mij
Xhita. Mijn moeder is geboren en getogen in Albanié, en een
groot deel van mijn familie woont er nog steeds. Al sinds ik
klein ben kom ik regelmatig in Albanié€, het voelt als mijn
tweede thuis.

Albanié is een land waar ik enorm
van hou: de natuur, cultuur,
gastvrijheid en het traditionele eten
maken elke reis bijzonder. Met
Explore Albania with Xhita deel ik
mijn persoonlijke ervaringen, van de
plekken die ik bezoek tot de
gerechten die ik proef zodat jij het
land echt kunt ontdekken.

Als Travel Specialist voor Albanié
maak ik reisgidsen, organiseer en
begeleid ik kleinschalige
groepsreizen. Alles wat ik in deze gids
deel, is gebaseerd op wat ik zelf
ervaar en aanraad. Zo krijg je een
authentiek beeld van Albanié, zoals ik
het beleef



Tirana

Piramide van Tirana

Je kunt de Piramide oplopen en
vanaf boven genieten van een mooi
uitzicht over Tirana.

Zelfs als je geen voetbalfan bent, is
een bezoek aan het stadion van
Tirana leuk. Je kunt er rondlopen en
er zelfs een drankje doen




Als ik in Albanié ben, kun je me meerdere keren per
dag terugvinden in een café voor een koffie.
Het is hier een echte gewoonte om even de deur uit
te gaan, een kopje koffie te drinken met familie of
vrienden en urenlang te kletsen.

Koffie drinken in een café is een dagelijkse gewoonte
van de locals, om bij te praten en te ontspannen

Cafe tips
voor de lekkerste koffie in Tirana:

e Mon Cheri

Of wil je een koffie drinken met prachtig uitzicht over
Tirana?

Dit is bij Select Hill Resort
ook een aanrader om hier te
overnachten.
het is een luxe resort met zwembad
prijs per nachtis: 155,-




Vlak na het hotel Select, onderweg naar Berg Daijti, kun je
vers bergwater tappen bij een natuurlijke bron. Lokale
bewoners stoppen hier vaak even.

Goed om te weten: drink geen kraanwater in Albanié.
Flessenwater is veilig en overal te koop.

Een leuke en makkelijke uitstap vanuit Tirana is een bezoek
aan Mount Dajti. De populairste manier om naar boven te
gaan is met de kabelbaan van Dajti Ekspres. Het
opstappunt ligt net buiten het centrum van Tirana en de rit
omhoog duurt ongeveer 15 minuten.

Boven aangekomen kun je een wandeling maken, of
neerstrijken bij een restaurant of café om iets te eten of
drinken met uitzicht over Tirana

Liever zelf rijden? Dat kan ook. De weg naar boven is smal
en bochtig, maar juist dat maakt het leuk als je van
bergweggetjes houdt. Houd er rekening mee dat het boven
soms even passen en meten is met tegenliggers. Je betaalt
hier 50 lek per persoon en 150 lek per auto.”



Benieuwd waar deze foto
precies is genomen?

Ontdek deze plek in de complete
reisgids van Albanié.

Binnenkort verkrijgbaar!



